
dinsdag 13 oktober 2015; 19.30 u.

Ik hou van nonnen...

Op 13 oktober dag verschijnt het door Arnold Krechting geschreven boek: 
‘Ik hou van nonnen …’,
een uitgave van de Historische Kring Westervoort.

Tijdens deze bijeenkomst zal het eerste exemplaar worden overhandigd aan
de dominicanesse zuster Bus.
Deze feestelijke gebeurtenis zal plaatsvinden om 19.30 uur in huize
Vredenburg, Klapstraat 112 te Westervoort.
Aansluitend aan dit officiële gedeelte zal Arnold Krechting vertellen uit zijn
boek.



Het is een boek met een 15 tal verhalen die een relatie hebben met de
Dorpstraat waarin Arnold Krechting opgroeide.
Maar het boek gaat vooral over het klooster tegenover zijn huis en de nonnen
die daar woonden.
De redactie van Bij de Tijd heeft zijn verhalen opgeluisterd door de
gebeurtenissen die hij beschrijft in een historisch perspectief te plaatsen.
 
Het boek kost € 7,50.     Bij eventuele postverzending komt hier € 3,50 bij.
 
U kunt het boek nu reeds reserveren door HIER te klikken.
 
U kunt dit boek ook kopen tijdens de presentatie van het boek
op dinsdag 13 oktober a.s., aanvang 19.30 uur, huize Vredenburg,
op maandag 23 oktober a.s. tijdens de kaartverkoop van het Moesaete,
vanaf 19.30 uur, huize Vredenburg,
en op donderdag 10 december a.s. tijdens de Moesaete-avond in zaal
Wieleman.
 
 
De zusters Dominicanessen kwamen in 1912 op verzoek van pastoor
Wolffenbuttel naar Westervoort en werden gehuisvest in huize Schoonoord aan de
Dorpstraat. De zusters vertrokken, na 53 jaar, in 1965.
De zusters hebben veel invloed gehad op de Westervoortse samenleving.
Veel Westervoorters hebben daarover hun eigen herinneringen.
Arnhold Krechting wil zijn herinneringen met u delen.
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